
Vrijwilligerswerk bij de Stampertjes 
“Ik ben in de respijtzorg gaan werken 
omdat ik op een gegeven moment twij-
felde of ik wel door wilde gaan met 
schrijven. Het was aan het begin van de 
Coronatijd. Ik kreeg een dichtbundel niet 
uitgegeven. Ik was tweeëntwintig jaar 
schrijver en ik had nog nooit een prijs 
gewonnen. Ik werd chagrijnig, ook van 
alle aandacht die naar andere schrijvers 
toeging. Ik voelde heel sterk dat ik er 
iets bij moest gaan doen. Het was tijd 
om te gaan doen waar ik blij van werd en 
waar ik me positief voor in kon zetten. 
Vrijwilligerswerk! Ik wilde graag iets met 
kinderen. Zodoende ben ik terecht geko-
men bij De Stampertjes in Bloemendaal. 
Daar werk ik met kinderen tussen de 0–4 
jaar die een beperking hebben. Ik doe het 
nu vier jaar en ben er elke maandag met 
heel erg veel plezier”

Buitenbeentjes 
“Zelf was ik een dromerig kind, op school 
stil. Ik ben hoogbegaafd. Maar mijn moe-
der zei: dat moet je niet laten blijken, je 

moet anderen ook een kans geven. Ik was 
best een ingehouden kind. Met rekenen 
was ik in de vijfde klas van de lagere 
school klaar. Ik mocht toen andere kin-
deren gaan helpen en zelf voorbereidend 
wiskunde doen. Maar juist in die intelli-
gente kant, daarin zat voor mij te weinig 
uitdaging. Het enige waarin ik mij goed 
kon uiten was het creatieve”.

“Ik ben waarschijnlijk ook hoogsensitief. 
Kan heel slecht tegen geluiden, lawaai, 
muziek die aanstaat. Als ik een lezing 
moet houden en er draait vooraf muziek 

Interview met Rian Visser 

“Ik geef liever een bos bloemen 
cadeau dan een baksteen”
‘Als kinderboekenschrijver, dichter en nu 

ook Kinderboekenambassadeur geef ik 

hoop. Ik heb angst over wat de wereld 

te wachten staat, maar in mijn werk 

hecht ik aan hoop en verbondenheid.. 

Er moeten momenten zijn dat alles goed 

is. Een bonbonnetje van taal, een goed 

gesprek. Ik geef liever een bos bloemen 

cadeau dan een baksteen.’

Rian Visser is een duizendpoot. 

Naast haar schrijverschap werkt zij 

als vrijwilliger met kinderen met een 

beperking. 

Fotografie: Esther van Heiningen
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in de zaal, dan ren ik naar buiten en moet ik even 
alleen zijn. Anders wordt het helemaal niks. Ik val 
dus op een aantal vlakken buiten de boot, of beter 
gezegd: ik ben anders. Dat verklaart deels mijn 
interesse in kinderen die anders zijn. Ik blijk heel 
goed met kinderen met autisme overweg te kun-
nen. Ik voel ze goed aan, kan voelen wat zij voelen. 
Dat maakt het werken met hen fijn en in zekere 
zin makkelijk voor mij. Ik pik op wie er het meest 
mijn aandacht nodig heeft. Bij jonge kinderen met 
autisme, die niet praten en soms heel erg gefrus-
treerd zijn, kan ik door mijn gevoeligheid dichtbij 
komen. Ik voel dat een kind behoefte heeft aan 
een heel druk spelletje waarbij ik hem wel aan mag 
raken of ik voel dat ik een kind even moet wiegen 
en masseren omdat hij of zij zo spanning los kan 
laten.”  

Lezen en Voorlezen 
“Ik neem naar De Stampertjes regelmatig een boek 
mee. Ik lees graag voor, ook aan de allerkleinsten 
die niet kunnen praten, niet goed stil kunnen zit-
ten, die een boekje het liefst aan flarden scheuren. 
Ik hou ervan te onderzoeken hoe ik een kind kan 
verleiden wel mee te gaan in een verhaal. Laatst zat 
ik bewust in mijn eentje hardop een prentenboekje 
te lezen. En ja hoor, ik zag in mijn ooghoek een 
jongetje naar mij toeschuiven. Hij ging meekijken 
en luisteren. Het was de eerste keer dat hij naar 
een prentenboekenverhaal luisterde. Hij koos er-
voor. Dat levert een geweldig moment en ervaring 
op. 
Ik doe ook veel met gebarentaal. Ik heb de basis-
gebaren van dieren geleerd, van kleuren, tellen, 
van eten en drinken. Ik leerde 500 gebaren in een 

cursus bij www.gebarenchallenge.nl. Dat is een 
toegankelijk en duidelijk programma waarin je in 
een mum van tijd, de basisgebaren leert, waarmee 
je heel leuk contact maakt met kinderen. Een aan-
rader!”

Schrijver worden 
“‘Vlinderke blauw’, schreef ik toen ik acht was, ik 
vond dat mooier en dichterlijker dan ‘blauw vlin-
dertje’ denk ik. Ik schreef over de natuur. Rijmen 
vond ik heel belangrijk: blauw, jou, dauw… Ik 
schreef ook over een zusje dat vervelend tegen mij 
was en over nieuwjaar. Ik zocht de onderwerpen 
dichtbij huis maar probeerde ook uit te vinden hoe 
een gedicht hoort te zijn. Ik kreeg een typemachi-
ne en ik typte fanatiek gedichten over van Toon 
Hermans en liedjes van cabaretier Seth Gaaikema. 
Ik hield ook erg van aforismen: ‘Het enige recht 
van een vrouw is het aanrecht.’ Ik vond dat grappig 
en kunstig.”

“Ik heb vanaf jonge leeftijd gedacht: ik ga boeken 
schrijven. Op de havo bleek ik goed in natuurkun-
de en wiskunde. Leraren vonden het doodzonde 
dat ik met negens en tienen voor deze vakken niet 
ging studeren maar naar de Kunstacademie ging. 
Maar in creativiteit lag mijn uitlaatklep. Er bestond 
geen opleiding voor het schrijverschap, althans 

“Ik hou ervan te onderzoeken  
hoe ik een kind kan verleiden  
wel mee te gaan in een verhaal”

Meeuw van Rian Visser | 
Illustratie van Iris Deppe 

Uit: 'Dit dier hier'  
© Gottmer Uitgevers Groep
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qr code met geluidsfragment

Rian Visser (1966) schrijft humoristische en spannende kinderboeken, 

die perfect aansluiten bij de interesses van kinderen.

Naast het schrijven van vele kinderboeken, heeft Rian Visser (1966) ook 
raadgedichten bedacht. Dit zijn gedichten waarbij er steeds één woord 
wordt weggelaten. Kinderen van diverse leeftijden (10 + en 14+), worden 
hierdoor uitgedaagd om zelf creatief met taal aan de slag te gaan en leidt 
tot een geconcentreerde manier van lezen. Deze raadgedichten worden ge-
bruikt op scholen of individueel. En er is ook iets te winnen. 
Kijk op www.raadgedicht.nl.

Daarnaast geeft Rian ook fantasieprikkelende taalworkshops. Voor haar 
dichtbundel Alle wensen van de wereld ontving ze in 2022 een Zilveren 
Griffel en een Gouden Poëziemedaille. Door de bekroningen werd ze ge-
zien en gevraagd. Inmiddels is haar bundel Het is een zachte dag vandaag 
verschenen. Rian Visser is tot 2026 Kinderboekenambassadeur. Kijk voor 
meer informatie op www.rianvisser.nl

geen school voor het schrijven van fictie en poëzie. 
Ik kon ook leuk tekenen en daarom koos ik voor 
een opleiding tot illustratrice. Ik stapte over naar 
de opleiding tot grafisch vormgever en ging voor 
een uitgeverij werken. Dat was in de tijd dat ik 
mijn kinderen kreeg, dertig jaar geleden. Voor hen 
schreef ik eenvoudige verhaaltjes. Ik liet ze lezen 
aan de uitgever en die zag er wat in. In 1999 ver-
scheen mijn eerste kinderboek bij Gottmer. Met 
een omweg ben ik gaan doen wat ik altijd wilde. Ik 
ben gaan schrijven en ik ben nooit meer gestopt.” 

Schrijven voor kinderen 
“Als ik een boek schrijf, ben ik eerst bezig met de 
boodschap. Ik speel nooit zomaar een spelletje 
met taal. Ik ben bezig met wat mij werkelijk boeit, 
wat ik wil overdragen aan kinderen. Als ik een 
nieuw verhaal bedenk over Blitz, een groen ruim-
temannetje, denk ik: ik kan hem talloze problemen 
geven, maar wat te kiezen? Ik ben zelf nogal met 
het klimaat bezig, daarom laat ik het gaan over 
een planeet die veel te droog is en een planeet 
die te warm is. Hoe lossen zij dat samen op? Daar 
probeer ik een verhaal omheen te bedenken. Zo 
werken geeft mij voldoening. Ik geef graag een 
boodschap mee zonder dat de lezer meteen denkt: 
dit is een verhaal met een moraal.”
“Voor mijn dichtbundels die ik met Janneke 
Ipenburg maak, heb ik een thema in mijn hoofd. 
Ik vraag haar welke beelden zij bij het thema ziet. 
Soms ontstaat dan aan de hand van haar tekening, 
het gedicht. Of een versje dat minder diep gaat 
maar taalplezier geeft. Het zijn bonbonnetjes van 
taal. Het zijn lekkere hapjes. Je hoeft er niet uren 
in te lezen, je geniet er even heel intens van en dan 
ga je verder.” 
“Ik ben nu voor twee jaar 
Kinderboekenambassadeur. Dat is de functie waar 
ik al jaren van droomde omdat ik in deze functie 
mijn missie uit kan dragen. Hoe bereik ik de men-
sen die niet lezen, mensen die niet voorlezen en 

kinderen die niet lezen? Ik vind dat de aandacht in 
kinderboekenland daar te weinig naar uitgaat. Het 
is toch een beetje een bubbel van bekend zijn, van 
elkaar kennen, van prijzen. Ik wil de niet-lezers 
ontmoeten en ze mooie verhalen voorlezen en ze 
daarmee verrassen.  Mijn motto is: ‘Laat van je le-
zen. Laat zien dát je leest en wát je leest.’”

Marijke de Val

OVER VEER/VEEREN

Vogel dragen ze.
Kleding vol Veren.
Veren slijpen tot Punten-Slijp-
Sel,s Van Pot loot Veren-
Punten Slijper,s Gemaakt. van
-Beer en Veer en. Foto Toe-
-Stelen Gemaakt Van GeBak-
En Veren. Modellen Houden
-Zich Warm Met Iligaale-Of Icolatie-
-Veere n Vraten de Vogel,s e-
Vogel,s Bom Badeeren Je Tuinvol
Met Pluizige Dons veren-
- Veer/en Strooien als Het Gladis
in de Winter. 13: 51 Tijd uur is -
- Vrijdag-17-02-2023.-’.

Hendrik Frankena
Uit: Natuurlijk groeit gras

Beluister het gedicht  
Over veer/veeren  
voorgelezen door  
Rian Visser
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dit woord zou je mogen afbreken. Dat staat w.s. mooier.




